
Orde van dienst voor zondag 28 december 2025 te Sneek 

 

(10.00u.) Orgelspel: prelude in C-Dur J.S. Bach BWV 545/1  

Welkom en mededelingen, kaarsen worden aangestoken 
 
Zingen lied 601: 1 en 2   ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ 
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
 
Bemoediging en groet 
 
Kyriegebed 

Zingen lied 489: 1, 2 en 3     ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’ . Couplet 2 in’t 
Fries!!! 

Komt ons in diepe nacht ter ore: 
de morgenster is opgegaan, 
een mensenkind voor ons geboren, 
‘God zal ons redden’ is zijn naam. 
Opent uw hart, gelooft uw ogen, 
vertrouwt u toe aan wat gij ziet: 



hoe ’t woord van God van alzo hoge 
hier menselijk aan ons geschiedt. 
 
Gjin tekens dy’t ús stypje kinne, 
gjin ljocht yn al ús tsjusternis 
as dizze minske, Hy allinne, 
God dy’t ús broer en neiste is. 
Sjong foar jim God, Hy iepenbiere 
yn Jezus hoe’t Hy fan ús hâldt. 
Al ’t skepsel mei it heil aanst fiere, 
de ierde wurdt in nije wrâld. 
 
Zoals de zon komt met zijn zegen 
een bruidegom van licht en vuur, 
zo komt de koning van de vrede – 
voorgoed gekomen is zijn uur. 
Hij huwt de mensen aan elkander 
zijn liefde gaat van mond tot mond. 
Hij geeft zijn lichaam ons in handen. 
Zo leven wij zijn nieuw verbond. 
 

Inleiding op de schriftlezing 
 
Zingen bij de opening van de Bijbel lied 479: 1, 2 en 4   ‘Een lied weerklinkt 
in deze nacht’.  

Een lied weerklinkt in deze nacht 
ons ooit door engelen gebracht. 
Een lied weerklinkt in deze nacht 
ons ooit door engelen gebracht.  
Vreugdevol nieuws, want hier is Hij, 
de vorst van Gods barmhartigheid.  
 
Niet langer drukt ons droefheid neer, 
wij vinden vreugde in de Heer.  
Niet langer drukt ons droefheid neer, 
wij vinden vreugde in de Heer.  
Hij heeft ons van de nacht bevrijd, 
schept ons een dag vol zaligheid. 
 



Hij doet de duisternis teniet 
en engelen zingen ons dit lied. 
Hij doet de duisternis teniet 
en engelen zingen ons dit lied. 
Glorie aan God, want vrede is 
nu hartslag der geschiedenis. 
 
Bijbellezing Mattheus 2: 13 – 18   ‘De droom van Jozef en de vlucht naar 
Egypte’  

Zingen lied 494: 1, 2 en 3   ‘Vanwaar zijt Gij gekomen’. Couplet 2 in’t Fries!!! 

Vanwaar zijt Gij gekomen, 
wij wisten niets van U. 
In onze stoutste dromen 
was God nooit hier en nu. 
Een nieuwe God zijt Gij, 
die onder ons wil wonen, 
zover weg, zo dichtbij. 

Wy hawwe Jo ûntdutsen, 
in namme, in ferhaal, 
Jo wurden skreaun en sprutsen 
yn elke minsketaal. 
Us eigen libbenslot 
yn jo geluk belutsen, 
sa binne Jo ús God. 

Gij zijt in ons verloren, 
wij durven U niet aan, 
uw stem in onze oren, 
uw komst in ons bestaan. 
Een mens van vlees en bloed, 
een kind voor ons geboren, 
een naam die sterven moet. 

 



Overdenking 
 
Zingen lied 701: 1, 2, 3 en 4  ‘Zij zit als een vogel’  

1. Zij zit als een vogel, broedend op het water, 
onder haar de chaos van de eerste dag; 
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 
wachtend op het woord totdat zij baren mag. 
 
2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 
zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 
 
3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 
maakt de tongen los, taal en getuigenis, 
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 
 
4. Want zij is de Geest, een met God in wezen, 
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 
de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 
vogel uit de hemel, witte vredesduif. 
 
Slotgebed 

Zingen lied 486: 1, 2, 3 en 4      ‘Midden in de winternacht’. Couplet 2 in’t 
Fries!!! 

1. Midden in de winternacht, ging de hemel open.  
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  

2. Wat in frede wie’t no al, wylde bisten boarten 
mei de skiepkes yn’e stâl, bûnte, wite-en swarte. 
Alle fûgels sjonge bliid, hoeders, spylje, ’t wurdt no tiid! 
Jou de snaren toan, blaas de fluiten oan, 



lit de bel, lit de trom, lit de beltrom hearre: 
hjoed is Kristus berne! 
 

3. Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,  
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  

4. Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister  
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister  
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan  
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom  
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen  
Christus is geboren! 

 

Zegen 

Orgelspel: Fuga in C-Dur J.S. Bach BWV 545/2 (4 minuten) 
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