
ORDE VAN DIENST  voor de kerkdienst in Franeker 17 november 2024 om 10.00 
uur Negende zondag van de herfst Kleur: groen  
  
Voorganger: ds. Jan Henk Hamoen, Joure  
Ouderling van dienst: Hieke Joustra  
Diakenen: Annet Walinga en Hiele Walinga  
Lector: Annie Mulder  
Zangeres: Femke de Boer  
Organist: Jochem Schuurman  
Koster: Sikke Dijkstra  
   
Muziek (zang en orgel): Maurice Duruflé – Pie Jesu  
  
Pie Jesu Domine,  dona 
eis requiem  
sempiternam.  
  
Welkom door de lector  
  
Zingen: Lied 833  
  
Take, o take me as I am; summon out what 
I shall be;  set your seal upon my heart and 
live in me.  
  
Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij 
wie ik zal zijn, druk uw zegel op mijn 
hart en leef in mij.  
  
Nim my, nim my sa't ik bin; wiis my 
hoe't ik wêze sil; set jo segel op myn 
hert en libj’ yn my.  
  
Stil gebed  
  
Bemoediging en drempelgebed:  
  
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer  
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
v. Eeuwige, onze God, voor U liggen alle harten open  
g. ZUIVER ONZE GEDACHTEN  



v. Zie ons aan, zoals wij zijn     met 
onze vreugde en ons tekort     met 
onze dank en ons gemis.  
g. U BENT TOCH GROTER DAN ONS HART      
GROTER DAN ALLE SCHULD.  
v. Open ons naar U en naar elkaar en zegen ons.     
In de Naam van Jezus Christus, onze Heer, g. 
AMEN.  
  
Ontsteken kaars van verbondenheid door de ouderling van dienst  
  
Zingen: Psalm 9: 1, 4 en 5  
  
1. Met heel mijn hart zing ik uw eer, 
prijs ik uw wonderwerken, Heer. Ik wil 
mij in uw naam verblijden, U, hoogste 
God, mijn psalmen wijden.  
  
4. God heeft zijn rechtstoel 
opgericht, zijn troon in eeuwigheid 
gesticht. Hij zal de volken voor zich 
stellen en zijn rechtvaardig vonnis 
vellen.  
  
5. Heer, Gij bewaart wie tot U 
vliedt. Die U vertrouwt, verlaat Gij 
niet. Een burcht voor wie in nood 
verkeren, een vaste burcht is onze 
Here.  
  
Muziek (zang en orgel): Hoe kin ik, leave jonge  
    
Hoe kin ik, leave jonge, 
in kleiliet foar dy sjonge 
no't elk dy stikke liet? Ik 
stik yn myn fertriet.  
  
Do wiest mar amper berne, 
doe seachst al nei ’t ferlerne. Ik 
ha gjin wurden mear.  
Myn God, wat docht dit sear.  



  
Sa strielend wie dyn wêzen, 
dyn hân wist fan genêzen, dyn 
foet fûn ljocht as paad – 
hjoed jout de sinne skaad.  
  
Hoe koe it sa beteare? Se 
neamden dij noch 'Heare' en 
elk rûn mei dy wei. Dit krús 
wie net dyn wei.  
  
(tekst: Eppie Dam, muziek: Gerben van der Veen)  
  
Smeekgebed  
  
Glorialied: Lied 305  
  
1. Alle eer en alle glorie  
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht vol van licht, zie 
ons vol ontferming aan!  
  
2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt is 
Hij onze nieuwe naam. Licht 
uit licht, vergezicht, steek ons 
met uw stralen aan!  
  
3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt,  
vlam, die ons vertrouwen 
voedt! Levenszon, 
liefdesbron, maak de tongen 
los voorgoed!  
  
Zondagsgebed  
  



Schriftlezing OT:  Deut. 15: 7 – 11   
  
Zingen: Lied 326: 1, 3 en 4  
  
1. Van ver, van oudsher aangereikt, 
een woord dat toch niet van ons wijkt, 
nabij en nieuw ons aangedaan, weer 
vlees geworden, opgestaan!  
  
3. Dit woord blijft leven in een 
lied.  Waar mensen zingen sterft het 
niet,  als adem die de harten voedt,  
als lente die ons bloeien doet.   
  
4. Dit lied dat onze nacht 
verstoort  wordt keer op keer als 
nieuw gehoord.  Het breekt zich baan 
in morgenlicht,  een nieuwe dag, een 
vergezicht.  
  
Schriftlezing NT: Matth. 25: 31 - 46    
  
Zingen: Lied 339a  
  
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, 
o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle 
eeuwen der eeuwen.  
  
Prediking    
  
Muziek (zang en orgel): Brood zal ik geven  
  
Brood zal ik geven en water als wijn,  een 
handvol genade om  mens van te zijn.  Kom 
je van verre en roept men je na –  ik noem je 
mijn naaste, wees welkom, besta.  Is je 
beschutting verloren gegaan,  in windvlagen 
zal ik mijn kleed om je slaan.  Teistert de 
koorts je met scheuten van vuur,  ik blijf aan 
je zijde, hoe lang het ook duurt.  Ben je 
veroordeeld tot tralies en steen,  ook dan 



laat ik merken: je bent niet alleen.  Als eens 
de dood je zal hebben begroet,  draag ik je in 
vrede Gods licht tegemoet.  Zó wil ik leven: 
eenvoudig en klein,  met twee lege handen 
een koningskind zijn.  
  
(tekst: Maarten Das, muziek: Wim Ruessink)  
  
Dienst der gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)  
  
v. zo bidden wij tot U:  
g. (zingend): HEER, ONZE GOD, WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS.  
  
Aankondiging inzameling van gaven   
  
Slotlied: Lied 657: 1 en 3  
  
1. Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven tot 
kleur en samenklank. De 
lofzang om het leven geeft 
stem aan onze dank.  
  
3. Het donker kan verbleken door 
psalmen in de nacht.  
De muren kunnen vallen: zing 
dan uit alle macht! God, laat 
het nooit ontbreken aan 
hemelhoog gezang, waarvan 
de wijs ons tekent dit lieve 
leven lang.  
  
Uitzending:  
  
v. In ons hart en in ons huis  
g. DE ZEGEN VAN GOD  
v. In ons komen en in ons gaan  
g. DE VREDE VAN GOD  



v. In ons leven, op onze zoektocht,  
g. DE LIEFDE VAN GOD  
  
Zegen met gezongen Amen  
  
Orgelspel: Johann Sebastian Bach – Fuga in g BWV 578  
   
De tv-tsjinsten binne inkeld mei jo stipe mooglik. 
Jo kinne in bydrage oermeitsje op rekkennûmer 
NL15RABO 0373 744 471 o.n.f. Stichting Tsjerke en Media Fryslan 
Tige tank alfêst foar jo stipe!  
Sjoch alle tsjinsten werom op www.tsjerke.media 
 
 
De tv-diensten zijn alleen dankzij uw steun mogelijk. 
U kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer  
NL15RABO 0373 744 471 t.n.v. Stichting Tsjerke en Media Fryslan 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!  
Kijk alle diensten terug op www.kerk.media 
 
 
 

 
 
  


