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Orde van dienst

Zondag 23 juni 2024 - Terptsjerke Akkrum

Thema: ‘Hemelse geschenken’

Voorganger: Ds. Corry Nicolay, Heerenveen

Ouderling: Aetske van 't Kruis — v.d. Schaaf

Lector: Dirk Riemersma

Organist: Gerard van Norel

Muzikale begeleiding: Saxofoonkwartet ‘Saxoholics’ - Janny Veenstra, Jetske Visser,

Geartsje Mollema en Robert Blaakmeer



Orgelmuziek - ‘Toccatine’ en ‘Komt nu met zang van zoete tonen’ van Martin Mans

Welkom en aansteken van de ‘Kears fan Ferbining’ door ouderling van dienst

Zingen: ‘Vrede voor jou’ vers 1 en 2 - melodie Lied 865

Vrede voor jou hierheen gekomen,

zoekend met ons om mens te zijn.

Jij hier alleen, jij met de ander

jij met je last, verborgen pijn.

vrede, genade, God om je heen,

vergeving, nieuwe moed, voor jou en iedereen.

U Die ons kent, U Die ons aanvoelt,

U Die de hele wereld draagt:

kom naar ons toe, leer ons te leven

help ons te zien wat ieder vraagt;

tijd om te leven, kans om te zijn

een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn.

Bemoediging, stilte en welkom namens God

Het licht van de Paaskaars

Zingen: ‘Soms is er in de wolken iets van God’ vers 1 en 3 - melodie Lied 116

Soms is er in de wolken iets van God

iets wonderlijks — als door Zijn hand geschreven,
een regenboog — dat Hij behoedt ons leven.
Soms is er in de wolken iets van God

Soms is er in de wereld iets van God

lets onverwachts — als mensen vrede sluiten.
elkaar tot hulp en niemand staat er buiten.
Soms is er in de wereld iets van God

Inleiding op de dienst: ‘Hemelse Geschenken’

Gebed om ontferming en opening van het Woord

(orgel)

(orgel)



Zingen: ‘Soms is er in de wolken iets van God’ vers 4 - melodie Lied 116

Soms is er in de stilte iets van God

Alsof God spreekt: Ik zal niet van je wijken
in angst en zorg — je zult dan niet bezwijken.
Soms is er in de stilte iets van God

Bijbellezingen door lector

Jesajall:1t/m3en6t/m9

Handelingen 9: 1 t/m 13

Zingen: ‘Om te leven met zovelen’ vers 1 en 2 - melodie Lied 293

Om te leven met zo velen,

mens voor mens en land voor land,
is Uw woord aan ons gegeven

en Uw Geest weeft het verband.
Leer ons uit onszelf te treden,

haal ons uit de eenmanstent,

om te gaan met vaste schreden,
naar wie nog geen leven kent.

Dat wij niet verloren raken

in de onderlinge strijd,
opgetast met eigen zaken,
voor zo veel zo weinig tijd.
Dat wij niet onszelf begraven,
niet vergaan in eigenbaat,
maar verrijzen bij het leven,
tot vernieuwing weer in staat.

Uitleg en verkondiging: HEMELSE GESCHENKEN

Saxoholics speelt ‘The Ground’
Hemel en aarde zijn vol van uw glorie. Hosanna in de hoge.
Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Geef ons vrede

(orgel)

(saxoholics)

Opening van de gebeden door te zingen: ‘Wol mij fernije’ vers 1 en 2 - Lied 834 (orgel)

Wol mij fernije, ivich ljocht,

Jo antlit haw ik altyd socht,

Jou dat ik yn jo mienskip diel,
Werskep my God, nei lea en siel.

Skep, God, in nije geast yn my, in
geast fan ljocht, fan slinde frij;



dan sil’k jo wurd en wil forstean
en fleurich op jo wegen gean.

Bidden met en voor elkaar:

Eerst gesproken woorden (door predikant):
God ... Wees als de wind in onze rug

Die ons een zetje geeft — in de goede richting
waardoor we ons — gesteund voelen

op de weg die we gaan.

Wees onze steun en toeverlaat, in tijden dat het ons
niet voor de wind gaat — en we moeten opboksen
tegen krachten, die ons - omver dreigen te gooien.

Wees in deze tijden bij ons — als een windvlaag,
Die ons aanraakt, Die rust in onze ziel geeft
onze gedachten verfrist, zodat we openstaan
voor nieuwe vergezichten, in Jezus’ naam.

Stil gebed

Samen het Onze Vader bidden met de woorden van de vertaling van een oude Aramese
tekst:

Onze Vader,

Bron van Zijn,

Die we ontmoeten in de ontroering over wat is,
we geven U een naam,

opdat we U een plaats kunnen geven in dit leven.

Bundel Uw licht in ons, maak het zinvol.
Vestig Uw rijk van eenheid — nu

Uw enige verlangen stroomt dan samen
met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben

aan brood en inzicht.

Maak de koorden van fouten los

die ons vastbinden aan het verleden,

zoals wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit U wordt alle werkzame wil geboren,
de levende kracht om te handelen,

het lied dat alles verfraait

en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Aankondiging collecte door lid van werkgroep Friese kerkdiensten Alex Riemersma

Zingen: Zolang wij ademhalen’ vers 1, 2 en 3 - Lied 657 (Saxoholics)



Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven tot
kleur en samenklank. De
lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht, het
lied op and're lippen draagt
mij dan door de nacht. Door
ademnood bevangen of in
verdriet verstild:

het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!

Ons lied wordt steeds gedragen,
door vleugels van de hoop.

Het stijgt de angst te boven,

om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten,

het ademt van Uw Geest,
waarvan de wijs ons tekent,

ons hele leven lang.

Zending

Zegen

Zingen: ‘Amen, amen, amen’ - melodie Lied 415 (orgel)
Amen, amen, amen,

Gij kent onze namen

wees nabij in troost en licht,

op de weg die voor ons ligt.

Orgelmuziek — ‘Intrada en Trumpet Tune’ van de Katarinasymphonie van Martin Mans
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