Liturgle eredienst: Protestantse Kerk Aldeboarn
] Jur 2025 om 10.00 met Omro/o [ (1/5/577

Predikant: Dr. Ben van Tonder Ouderlingen: S. v/d Wal en J. de Kam

Organist: Gert Gatsma Schriftlezing en lichtkaars: Tessa B

, Koster: Pieter van Steinvoorn Gebed voor Schriftlezing: Sanet v.T
/;\Mm‘ff’} Beamteam: Liturgie Kindernevendienst: Jessica en Mirthe

Thema: “Je bent uitgenodigd”

Subthema: 4. Heuglijke hereniging

Tekst: Openbaring 22:12-21 (NBV 21)

De kerkenraad komt om 9.30 uur bijeen in de consistorie en gaat om 9.45 uur de kerk binnen
en neemt plaats in de kerkbanken. Geluidscheck om 9.30 met alle betrokkenen. Om 9.45 uur
zit de hele gemeente en om 9.55 uur is het volkomen stil. Uitzending begint om 10.00.

1. Orgelspel bij aanvang: “Leer mij uw weg, o Heer” (3 min) 10:00
2. Welkom en verkorte afkondigingen: Jan de Kam (2 min) 10:03
3. Aansteken van kaars van verbinding: Sieuwke de Kam (1 min) 10:05
4. Aanvangslied — Orgel: “Door de wereld...” LB 802:1,4,6 (3 min) 10:06

(Op melodie van Israélisch volkslied)
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."
Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld klinkt een lied,

tegen angsten en verdriet,

tegen onrecht, tegen dwang,

richten pelgrims hun gezang.

Here God, wij zijn vervreemden,

door te luist' ren naar uw stem.

Breng ons saam met uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld gaat een woord

en het drijft de mensen voort:

‘Breek uw tent op, ga op reis

naar het land dat Ik u wijs.”

Here God, wij zijn vervreemden

door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

5. Votum en groet: Ds. Ben van Tonder (1 min) 10:09
6. Glorialied — Lofteam: “Goedheid van God” Opwekking 849(4 min) 10:10

Ik hou van U; uw genade blijft me dragen;
Dag aan dag, in de palm van uw hand.
Van de morgen tot de avond,

Als ik weer slapen ga,

Zing ik steeds van de goedheid van God.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!



Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
Zing ik steeds van de goedheid van God.

Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen.
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.

Heer, ik ken U als een Vader,

Ik ken U als een vriend.

Ik leeft met U, in de goedheid van God.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
Zing ik steeds van de goedheid van God.

Uw goedheid is altijd bij mij,

Is dag en nacht bij mij.

Uw goedheid is altijd bij mij,

Is dag en nacht bij mij.

Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer,
Ik geef U alles, Heer!

Uw goedheid is altijd bij mij,

Is dag en nacht bij mij.

7. Aanbiddingsmoment: Ds. Ben van Tonder

(2 min)

10:14

8. Aanbiddingslied — Lofteam: “Vernieuw in ons o God” LB 858:1-4 (2 min) 10:16

Vernieuw in ons, o God,

uw liefde, lentelicht.

Herstel ons naar uw beeld en strijk
het kwaad uit ons gezicht.

Beadem ons, o Geest,

met wonderlijke kracht,

dan opent zich het leven weer,
een bloem in volle pracht.

Geef ons, o Christus, deel

aan levenslang geluk.

Gedoopt in U, een nieuw bestaan —
dat slaat geen dood meer stuk.

Drie-enig God, vervul

wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien,
dan staan wij oog in oog.

9. Kindermoment —ds. Ben van Tonder: “2 aanstekers!”
9.1 De kinderen gaan naar de kindernevendienst

10. Preek deel 1: Ds. Ben van Tonder

11. Moment lofteam: “U maakt alles nieuw”

U maakt alles nieuw

U maakt alles nieuw

Uw liefde is eeuwig

Voor nu en voor altijd

Uw hoop die nooit verdwijnt. Halleluja

12. Gebed bij de opening van het woord: Sanet van Tonder
13. Aansteken van lichtkaars: Tessa Beeuwkes

14. Schriftlezing — Op 22:12-21: Tessa Beeuwkes (NBV21)
15. Preek deel 2: Ds. Ben van Tonder

(4 min)

(2 min)
(2 min)

(2 min)
(1 min)
(2 min)
(15 min)

10:18

10:22
10:24

10:26
10:28
10:29
10:31



16. Moment: Lofteam — “Hier ben ik” (3 min) 10:46

Als een levend offer Heer,

breng ik al mijn eigen eer,

leg mijn eigenliefde neer,

voor U Jezus.

Niets houd ik voor U geheim;

wil in alles van U zijn.

Heel mijn leven is van U.

Jezus, mijn redder, U bent al mijn liefde waard.
Geef mij uw vrede, die mijn hart bij U bewaart.

17. Slotgebed en voorbeden: ds. Ben van Tonder (2 min) 10:49
18. Woord van dank: Jelle de Jong (Omrop Fryslan) (2 min) 10:51
19. Slotlied — Orgel: “Lichtstad...” ELB: 413:1,2,4 (Staand) (3 min) 10:53

Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men hier op aarde,

Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.

Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vlioeit.

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met

Hem In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem

20. Heenzending en zegen: Ds. Ben (%4 min) 10:56
21. Zegenlied — Orgel: Amen x3 (Staand) (%4 min) 10:56
22. Gemeente gaat weer zitten (% min) 10:56
23. Uitleidend orgelspel: “Psalm 150” (4 min) 10:57

Uitzending stopt om 11.00
24. De kinderen worden opgehaald door de koster en ouders
25. Collecten en orgelspel — de kinderen komen terug tijdens collecte
26. Andere afkondigingen: J. de Kam
27. Kerkenraad verdaagt; gemeente verdaagt



