
Liturgie eredienst: 
Protestantse Kerk Aldeboarn 

                  25 mei 2025, aanvang 10.00 uur                                                              
 

 
Thema: “Je bent uitgenodigd” 

 
 

 
 
 
 

Subthema: 3. Nieuwe bestemming 
 

 
 

                    Predikant: Dr. Ben van Tonder 
                        Organist:   Jurjen de Jong 

 
 



   Orgelspel: Koraalbewerking “De kracht van uw liefde” 
 
   Welkom en mededelingen (Jappie Roelevink) 

 
    Aansteken van kaars van verbinding (Rennie Wilkens) 
     
     Aanvangsliedlied - Orgel:  
     “Dank, dank nu allen God”  LB 704:1-3  
 

1.  Dank, dank nu allen God 
     met hart en mond en handen, 
     die grote dingen doet 
     hier en in alle landen, 
     die ons van kindsbeen aan, 
     ja, van de moederschoot, 
     zijn vaderlijke hand 
     en trouwe liefde bood. 

 
2.  Die eeuwig rijke God 
     moog' ons reeds in dit leven 
     een vrij en vrolijk hart 
     en milde vrede geven 
     Die uit genade ons 
     behoudt te allen tijd, 
     is hier en overal 
     een helper die bevrijdt. 
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3.  Lof, eer en prijs zij God, 
     die troont in 't licht daarboven. 
     Hem, Vader, Zoon en Geest 
     moet heel de schepping loven. 
     Van Hem, die ene Heer, 
     gaf het verleden blijk, 
     het heden zingt zijn eer, 

           de toekomst is zijn rijk. 
 
     Votum en groet  
      
     Glorialied - Orgel:  
     “Er is een land van louter licht”  LB 753:1,2,5,6 

 
1.  Er is een land van louter licht 
     waar heiligen heersers zijn. 
     Nooit gaat de gouden dag daar dicht 
     in duisternis of pijn. 

 
2.  Daar is het altijd lentetijd, 
     in bloei staat elke plant. 
     Alleen de smalle doodszee scheidt 
     ons van dat zalig land. 

 
5.  Hing niet het wolkendek zo zwart 
     van twijfel om ons heen, 
     wij zouden ’t land zien van ons hart, 
     dat ’t hemels licht bescheen. 
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6.  God, laat ons staan als Mozes hier 
     hoog in uw zonneschijn, 
     en geen Jordaan, geen doodsrivier 
     zal scheiding voor ons zijn. 
 
Aanbiddingsmoment: 
 
Aanbiddingslied - Orgel:  
“Jezus zal heersen waar de zon”  LB 871:1-4 
 
1.  Jezus zal heersen waar de zon, 
     gaat om de grote aarde om, 
     de maan zijn lichte banen trekt, 
     zover het verste land zich strekt. 

 
2.  Het lied in alle talen zal, 
     zijn liefde lover overal 
     en uit de kindermond ontspringt, 
     de lofzang die zijn naam omringt. 

 
3.  Zijn rijk is volle zaligheid, 
     wie was gevangen wordt bevrijdt,  
     wie moe was komt tot rust voorgoed,  
     wie arm was leeft in overvloed.  

 
4.  Laat loven al wat adem heeft, 
     de Koning die ons alles geeft. 
     O aarde om dit nieuw begin, 
     stem met het lied der eng’len in. 
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Kindermoment 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 
Gebed bij de opening van het woord (Lykele van der Ven) 

 
Aansteken van lichtkaars (Aaltje de Jong) 

  
Schriftlezing:  Openbaring 21 : 10-12; 22-27 (NBV 21) Aaltje de Jong 

 
Preek 

 
Slotgebed en voorbeden 
 
Slotlied - Orgel: 

 “Lichtstad met uw paar’len poorten” EL: 413 : 1,2 en 4 
 
1.  Lichtstad met uw paarlen poorten,  
     wond're stad zo hoog gebouwd, 
     nimmer heeft men hier op aarde,  
     ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
     Refrein: 
     Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
     luist'ren naar zijn liefdestem, 
     daar geen rouw meer en geen tranen 
     in het nieuw Jeruzalem. 
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2.  Heilig oord vol licht en glorie,  
      waar de boom des levens bloeit 
      en de stroom van levend water  
      door de gouden Godsstad vloeit: 
      Refrein: 
      Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
      luist'ren naar zijn liefdestem.  
      daar geen rouw meer en geen tranen 
      in het nieuw Jeruzalem. 
 
4.  Wat een vreugde zal dat wezen  
      straks vereend te zijn met Hem  
      in die stad met paarlen poorten 
      in het nieuw Jeruzalem.      
      Refrein: 
      Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
      luist'ren naar zijn liefdestem.  
      daar geen rouw meer en geen tranen 
      in het nieuw Jeruzalem. 
 
Heenzending en zegen 
 
Zingen: Amen (3x) - 0rgel 

 
Orgelspel: Een improvisatie op “U zij de glorie” 
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Uitzending stopt 
- Iedereen gaat weer zitten – de kinderen worden door de koster 

opgehaald 
- Collecten (kinderen komen terug van de Kindernevendienst/oppas) 
- Andere afkondigingen (in memoriam/toelichting van bloemen enz.) 
 
 

 
De tv-tsjinsten binne inkeld mei jo stipe mooglik. 
Jo kinne in bydrage oermeistje op rekkennûmer:  
NL15RABO 0373 744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân 
Tige tank alfêst foar jo stipe! 
Sjoch alle tsjinsten werom op www.tsjerke.media 
 
De tv-diensten zijn alleen dankzij uw steun mogelijk. 
U kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer:  
NL15RABO 0373 744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Zie alle diensten terug op www.kerk.media 
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