


 Voorgangers:  pastor Lucas Foekema en ds. Annelieke Warnar
 Organist: Gerk Venema
 Muziek: Kinderkoor van Basisschool De Opstekker  
  o.l.v. Daphne de Vries
 Pianist: Wim Schuil



Intochtslied: EL 408, vers 1 en refrein (1e keer Kinderkoor, 2e keer allen)
Ondertussen komen de kinderen met hun Palmpasenstokken binnen.  
We herhalen dit lied tot de kinderen op hun plek zitten. 

1.  Hosanna, hosanna, de Koning komt
in de Naam van de God van Israël.
Hosanna, hosanna, de Koning komt
in de Naam van de God van Israël.
 Refrein: Hosanna, hosanna, de koning van Israël.
  Hosanna, hosanna, de koning van Israël.

Woord van welkom 

Bemoediging en groet 

Openingsgebed 

Lied: GVL 425, vers 1, 2 en 3

1.  De koning van de vrede komt in de hoofdstad aan,
de mensen zijn gezegend, hij komt in Godes naam. 
Doe open nu de poorten, de koning moet er door, 
och, Here, geef nu voorspoed, zo roepen zij in koor.

 
2. Maar zullen zij geloven en nemen zij hem aan

of zullen zij hem doden en Gode wederstaan? 
Ik zie de koning komen die op een ezel rijdt, 
de palmen van de bomen zijn voor zijn voet gespreid. 

3.  Maar morgen is het anders, dan wordt hij zelf verhoogd,
en aan een boom gehangen en als een vrucht geoogst. 
Gij hogepriester Anna, wat roept Jerusalem? 
Het roept vandaag ‘hosanna’ en morgen ‘weg met hem’.

Kyriegebed



Lied: NLB 555 (1e keer Kinderkoor, 2e keer allen)  
Kinderen worden uitgenodigd bij de tweede keer naar voren te komen.

Dans      en        zing:

      ho  -   san  -  na     voor    de       ko    -    ning;

dans       en        zing:

      ho  -  san  -   na    voor      de   Heer!

Op     een     e   -   zel   komt      Hij     aan

om     naar Je  -    ru   -   za   -  lem     te    gaan.

 Refrein:  Dans en zing:
  hosanna voor de koning;
  dans en zing:
  hosanna voor de Heer!

2.  Zwaai de takken heen en weer:
zegen en vrede voor de Heer!
 Refrein:  Dans en zing:
  hosanna voor de koning;
  dans en zing:
  hosanna voor de Heer!

Zegening van de Palmtakken en Palmpasenstokken 



Processie terwijl we zingen GVL lied 525 (Kinderkoor)  
Na de processie gaan de Palmpasenstokken in de melkbussen  
en de leerlingen weer op hun plek zitten.

Voorganger: Toen       Je    -    zus     naar      zijn        ste  - de    ging

Zes          da       -       gen   voor      zijn           lij     -     den,

Toen       na    -    der   -    de       een          lan  -  ge  stoet

die           Hem        een       wel    -    kom       wijd   -    de:

Refrein: Wij      zin   -   gen  Ho- san  -   na,  de      ko   -  ning ter eer;

Ge  -  ze  -  gend  die  komt    in   de      naam   van de     Heer.



2.  Zij hebben de kleren uitgespreid, 
Hem toegezwaaid met palmen;
zij lieten heel Jeruzalem
van hun nieuw lied weergalmen.
 Refrein: Wij zingen Hosanna, de koning ter eer;
  Gezegend die komt in de naam van de Heer.

3.  De kinderen der joden mee,
zij wilden Jezus prijzen, 
zij zongen met hun hoge stem 
op nooit gezongen wijzen.
 Refrein: Wij zingen Hosanna, de koning ter eer;
  Gezegend die komt in de naam van de Heer.

4.  Wij voeren naar Jeruzalem,
de koning met ons mede, 
wij trekken uit het Oud Verbond 
om ‘t Nieuwe te betreden.
 Refrein: Wij zingen Hosanna, de koning ter eer;
  Gezegend die komt in de naam van de Heer.

5.  Jeruzalem, o hemelstad,
hier komt uw Koning binnen, 
de vijandschappen gaan voorbij, 
de liefde mag beginnen.
 Refrein: Wij zingen Hosanna, de koning ter eer;
  Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Schriftlezing: Lucas 19:29-40 (Bijbel in Gewone Taal) 

Jezus en de leerlingen kwamen in de buurt van de dorpen Betfage en 
Betanië, bij de Olijfberg. Daar stuurde Jezus twee leerlingen vooruit.  
Hij zei tegen hen: ‘Ga naar dat dorp daar. Jullie zullen daar een jonge ezel 
zien, die vastgebonden staat. Er heeft nog nooit iemand op gereden. 
Maak hem los en breng hem hier. Misschien vraagt iemand: ‘Wat doen 
jullie daar?’ Dan moet je zeggen: ‘De Heer heeft deze ezel nodig.’’
De twee leerlingen gingen naar het dorp. Daar gebeurde alles precies 
zoals Jezus gezegd had. Toen de leerlingen de ezel losmaakten, vroegen 
de eigenaars: ‘Wat doen jullie daar?’ De leerlingen zeiden: ‘De Heer heeft 
deze ezel nodig.’ De leerlingen brachten de ezel bij Jezus. 



Ze legden hun jassen op de rug van de ezel, en lieten Jezus erop 
zitten.  Andere leerlingen legden hun jas op de weg. Zo ging Jezus naar 
Jeruzalem. Toen hij van de Olijfberg begon af te dalen, werden al zijn 
leerlingen blij. Ze dankten God voor alle wonderen die ze gezien hadden. 
Ze juichten en riepen: ‘Leve de koning, de man die door God gestuurd is! 
Vrede in de hemel en alle eer aan God!’
Tussen de mensen stonden ook een paar farizeeën. Zij zeiden tegen 
Jezus: ‘Meester, zeg tegen uw leerlingen dat ze stil moeten zijn!’  
Maar Jezus antwoordde: ‘Luister naar mijn woorden: Als mijn leerlingen 
stil zouden zijn, dan zouden de stenen gaan juichen en roepen!’

Overdenking    

Lied: Op Toonhoogte 430 (Kinderkoor, refrein: allen)

1.  Hosanna, hosanna
We maken een rij 
Hosanna, hosanna 
Want de Koning komt voorbij
 Refrein:  Gezegend is Hij 
  Die komt in de naam 
  Die komt in de naam van de Heer

2.  Hosanna, hosanna
Hij rijdt door het land 
Hosanna, hosanna 
Neem een palmtak in je hand
 Refrein:  Gezegend is Hij 
  Die komt in de naam 
  Die komt in de naam van de Heer.

3.  Hosanna, hosanna
De vijand opzij! 
Hosanna, hosanna 
En dan eindelijk weer vrij
 Refrein:  Gezegend is Hij 
  Die komt in de naam 
  Die komt in de naam van de Heer



4.  Hosanna, hosanna
We maken een troon
Hosanna, hosanna 
Het wordt allemaal sjaloom
 Refrein:  Gezegend is Hij 
  Die komt in de naam 
  Die komt in de naam van de Heer.

5.  Hosanna, hosanna
Maar zie je het niet? 
Hosanna, hosanna 
Onze Koning heeft verdriet
 Refrein:  Gezegend is Hij 
  Die komt in de naam 
  Die komt in de naam van de Heer

De vastendoosjes worden naar voren gedragen 

Voorbeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader  

Lied: NLB 558, 1, 2, 3

1.  Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen ’t recht van God,
Kyrie eleison.

2.  Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

3.  Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.



Gedicht met het oog op de Stille Week 

Stil zijn zal ik 
want de dagen die komen 
heb ik nodig om te 
leren begrijpen waarom 
 
nu zoek ik nog 
naar antwoorden 
wie bent U 
blinden zien 
doven horen 
verlamden staan op 
 
geef me een paar dagen 
om te ontdekken 
wie U bent 

stil zijn wil ik 
maar wel voorlopig 
zoals een geheim 
dat straks onthuld wordt 
 
stil staan wil ik 
bij het lijden 
het sterven. 
 
daar mag ik weten 
wie U bent 
wat U deed 
omdat het antwoord 
dan gegeven is 
het mysterie openbaar is geworden 
de stilte wordt opgeheven 
straks als het zondag wordt

 Auteur: Cor van Vliet



Vredeswens

Zegen

Slotlied: NLB 556, 1 en 5/GVL 407 

1.  Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

2.  Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!

Nadat de regisseur heeft aangegeven dat de uitzending is afgelopen,  
kunnen de leerlingen hun Palmpasenstok weer opzoeken  

en mee naar huis nemen.






